Hallo D.J. Kleen,

Sorry voor mijn late reactie, maar denkt u dat het beter niet meer naar de kerk te gaan? Ik begrijp
wel een beetje wat u bedoelt met een verderfelijke standen leer en idd veel oudvaders hoor je
helemaal niet over standen in het genade leven.

Ik heb mezelf ook veel druk gemaakt over bij welke kerk ik mezelf aan moet sluiten, maar ik denk
dat het er weinig toe doet elke kerk of predikant heeft wel zijn eigen dwalingen volgens mij. Ik
probeer toch maar gewoon naar de kerk te gaan en te vragen of de Heere er voor wil zorgen dat
de waarheid verkondigd word en of Hij het wil zegenen.

Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der
waarheid, verkondigd; en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden.
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Geachte heer, laten wij herdenken en nooit vergeten hoedanig de Geest Gods aan het begin van
de reformatie begon te waaien, waarbij de leer der apostelen opnieuw werd beleden en waarbij
de vervloekte roomse dwalingen werden aangetoond en afgezworen. Miljoenen kwamen tot
bekering....waar zijn wij dan heden ten dage gebleven, waarin velen redeneren dat het weinig of
niets uitmaakt onder welke dominee of leer wij verkeren. God kan alles gebruiken....etc. Maar dan
graag ook een antwoord op de volgende vraag mijnerzijds: was God dan destijds niet machtig om
zielen ondanks de roomse misleidingen en valse leringen toe te brengen?

Antwoord: God heeft niet alleen een volk van eeuwigheid geliefd en verkoren, maar ook de zuivere
middelen om dit volk toe te brengen. Sola Scriptura, Sola Fide, Solo Christo, Sola Gratia. Rome
beleed deze zaken ook, echter zonder het woordje sola ervoor. De leer van de rooms kerk waarin
de macht van pausen, kardinalen en bisschoppen, lag besloten moest immers ook beleden
worden. Hoeveel verschilt ditvan onze behoudende gereformeerde gezindte waarin vele predikers
prachtige preken houden over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus, terwijl hun
kerkleer de toepassing van de kruisdood van de Heere Jezus op dogmatische wijze loochent,
omdat velen vanuit een valse wedergeboorte en valse levendmaking middels waangeloof alrede
uit hun zondengraf zijn opgestaan zonder dat ze een kruisdood met Christus Jezus zijn gestorven.

Binnen dit kader zijn ook deze woorden ook van toepassing: Trekt niet een ander juk aan met de
ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat
gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met
Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel
Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft:
Ik zal in hen wonen, en lk zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk
zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen
onrein is, en lk zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en
dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. 2 Kor. 6 vers 14-18.

Hartelijke groet, D.J. Kleen



